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VOORWOORD

Beste broeders en zusters,
In Mattels 22, vers 35-40, is Jezus in debat met de “geleerden” van die tijd.

Om Hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: ‘Meester, wat is het
grootste gebod in de wet?’ Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met
heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is
daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat
er in de Wet en de Profeten staat.”

Toen me gevraagd werd om het voorwoord voor de jaarstukken over 2023 te schrijven heb ik
lang nagedacht over de vraag wat ik daar nu in zou moeten zeggen.

De gemeente is in rustig vaarwater terecht gekomen. Er is elke zondagmorgen dienst verzorgd
door diverse voorgangers, de opkomst van de leden en vrienden is trouw en groot. Hetzelfde
geldt voor de Bijbelgesprekskring-avonden. Maar...daarmee is het dan ook wel gezegd, meer
geestelijke activiteiten zijn er niet meer. Evangelisatieavonden met veel zang en muziek? Wie
organiseert, wie nodigt uit?

We zijn niet de enige gemeente die met deze problemen te maken heeft, binnen een straal van
125 km zijn er nog 7 Baptisten gemeenten met minder dan 50 leden. Er is contact met een drietal
daarvan. Wellicht kunnen we van elkaar leren.

Hoe zal de toekomst van de gemeente eruitzien? Welke weg moeten we gaan met de inzet van
de geringe menskracht die beschikbaar is. Blijven we, individueel en als gemeente, vasthouden
aan het grootste gebod: God liefhebben met heel ons hart, ziel en verstand? Gaan/blijven we
onze broeder, zuster liefhebben als onszelf ook al denken we verschillend over bepaalde Bijbelse
onderwerpen?

Ik hoop dat we trouw blijven aan God, de gemeente en elkaar en dat er bij de volgende
jaarvergadering gezegd kan worden: “we hebben het moeilijk gehad maar met Gods hulp zijn we
weer uit het dal geklommen”.

Uw broeder en (a.i.) voorzitter,

Jan Steenhuis
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"Hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Céfas, hetzij de wereld, hetzij het leven, hetzij de dood, hetzij
tegenwoordige, hetzij toekomende dingen. Doch gij zijt van Christus en Christus is Gods.”
(1 Corinthiérs 3: 22)

Met deze tekst wil ik graag mijn verslag van het afgelopen jaar beginnen. De strekking van de
tekst is mijns inziens dat we, ondanks alle “gedoe” en ondanks alle zorgen bijvoorbeeld over de
toekomst van de gemeente, wij in vol vertrouwen die toekomst in de handen van onze God
mogen leggen.

Daar kom ik later nog op terug.

Allereerst wat feiten:

Aan het eind van het jaar 2023 hadden we nog 21 leden en 3 vrienden.

Toename: 0

Afname: 2

Overleden: 2

Neeltje de Jonge (18-01-2023) en Jan Lamberts (22-08-2023). Zij zijn nu bij hun Heer.

Dit jaar 2023 kende een aantal hoogtepunten. Ik denk aan het uitstapje met de gemeente naar
de zandsculpturententoonstelling in Garderen en het etentje na afloop. Ook de Oogstdankdag
met die verhoudingsgewijs enorme opbrengst, was weer een groot succes. De thema-avonden,
waarbij de avond met als onderwerp “Troost” met werk van Toon Hermans er uitsprong. Maar
voor mij was toch weer het hoogtepunt de grote opkomst bij de zondagdiensten en bij de
Bijbelgesprekskringen. Op die momenten blijkt de betrokkenheid erg groot te zijn.

De vergaderingen van de raad verliepen in een prettige en harmonieuze sfeer, al bleken er in de
loop van het jaar wel tegenstellingen te zijn.

Diezelfde raad had dit jaar regelmatig contact met andere gemeenten middels de door de Unie-
ABC georganiseerde avonden. Ook zijn er contacten met kleine gemeenten die in een
soortgelijke situatie als de onze zitten.

Loopt het dan allemaal op “rolletjes’?” Zeker niet! De gemiddelde leeftijd van onze leden stijgt
almaar. Er komen geen nieuwe en/of jonge zusters en broeders bij. De taken komen steeds meer
op steeds minder schouders terecht. Na de jaarvergadering zijn er nog maar 3 leden die in de
raad of in het bestuur zitting willen of kunnen nemen.

Ook ik wilde mij niet meer verkiesbaar stellen. Ik heb daar zo mijn redenen voor en het lijkt me
niet goed om een hele discussie daarover te beginnen, mogelijk met als gevolg dat het aantal
leden nog meer zou afnemen. lk ben zeker niet over één nacht ijs gegaan en ik heb veel
gebeden en gevraagd of dit een wijze beslissing zou zijn.

Ik trek mij daarom terug uit de gemeente, maar u bent nog niet van mij af. Ik zal zo nu en dan de
zondagse diensten blijven bezoeken. Ik heb de broeders en zusters van deze gemeente van
begin af aan als lieve en empathische mensen ervaren. Ook heb ik het werk van secretaris met
veel plezier en toewijding gedaan en ik wens mijn opvolger veel succes.
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Ik hoop dat er op de jaarvergadering verstandige besluiten worden genomen. We moeten de
toekomst van de gemeente in de handen van de Heer leggen. Bovenstaande Bijbeltekst verwijst
daar ook naar. We kunnen niet zonder de hulp van God. Ik roep iedereen op om te bidden voor
de gemeente en voor wijsheid bij de te nemen besluiten. “What would Jesus do” zou de leidraad
moeten zijn.

Al typende komt steeds dat bekende en prachtige lied in mijn gedachten. De tekst is zo
toepasselijk en geeft enorm veel bemoediging.

Wat de toekomst brengen moge
mij geleidt des Heren hand.
Moedig sla ik dus de ogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen.
Vader wat Gij doet is goed.

Leer mij slechts het heden dragen

met een rustig, kalme moed.

In Christus verbonden,

Kees Kortekaas
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Inkomsten
Wij hebben het jaar 2023 afgesloten met een klein negatief saldo van € 343,-.
Bij de inkomsten zijn enkele posten afwijkend van de begroting.

De bijdragen zijn wat hoger, mede doordat een bedrag van € 600.- bestemd voor een zending
project retour is gekomen en daarna is dit na overleg met de gever bij de bijdragen opgezet. Ook
was de noodfonds collecte hoger dan begroot. Ook was er een flinke eenmalige gift. En tot slot is
de door ons afgedankte geluidsapparatuur verkocht.

Uitgaven

De collecte speciale bestemmingen is € 400,- hoger dan er is ingekomen, omdat een spreker die
4 zondagen is geweest geen vergoeding wilde, maar aangaf dit maar toe te voegen aan de
speciale project collecten.

De energie kosten zijn aanmerkelijk hoger, vanwege de veel hogere energieprijzen.

De kosten van eten en drinken zijn hoger vanwege een bedrag welke niet in 2022 is geboekt
maar pas in 2023 plus de kosten van het diner tijdens het uitje met de gemeente.

Door de ontvangen rente over de spaarrekening van 366,- euro, eindigen we toch nog net in de
plus met een bedrag 23,- euro.

Verder is er weinig bijzonders te melden over 2023.

Begroting 2024
De begroting voor 2024 geeft aan dat er een klein nadelig saldo verwacht kan worden.

Hierbij is nog geen rekening gehouden met eventuele grotere uitgaven voor onderhoud van het
kerkgebouw, uitgezonderd reparatie van het platte dak vanwege lekkage, wat beslist zo snel
mogelijk moet gebeuren.

De energiekosten zijn erg laag begroot vanwege een flinke te verwachten teruggave
energiekosten over 2023.

Met hartelijke groet van
De Penningmeester
H.J. Cremer




RESULTAAT 2023 EN BEGROTING 2024

Resultaat Resultaat Begroting Resultaat Begroting
2021 2022 2023 2023 2024

Inkomsten
Vaste bijdragen 14578 11417 11905 13096 12300
Collecte gemeentewerk 1432 547 0 138 100
Collecte speciale bestemmingen 412 1577 600 848 0
Collecte noodfonds 0 778 50 365 0
Giften 167 290 200 843 200
Zending 500 400 400 0 0
Huur 61 0 0 0 0
Diversen 492 13 195 493 250
Nadelig saldo 23 0 400 343 373
Totaal 17665 15022 13750 16126 13223
Uitgaven
Vergoeding voorganger 3979 0 0 0 0
Vergoeding sprekers 3599 5199 6145 6236 7000
Onderhoud /aanschaf inventaris 2931 206 500 695 500
Energiekosten 2234 1309 2250 3203 500
Onderhoud gebouwen 247 97 500 267 1500
Diverse verzekeringen 516 636 650 731 850
Diverse Belastingen 259 220 250 315 320
Giften 25 95 200 0 0
Noodfonds 0 778 50 365 0
Collecte speciale bestemmingen 444 1577 600 1248 0
Zending 500 400 400 600 0
Kosten secr. admin. penningmeester 82 148 200 0 100
Telefoon en computer kosten 478 492 300 369 400
Bloemen 108 131 100 56 100
Uniecontributie 1350 525 468 488 488
Overige contributie en abonnemen-
ten 73 254 250 73 100
Drukwerk 360 354 350 314 350
Eten en drinken 67 104 125 564 400
Overige algemene kosten 258 112 182 348 350
Bankkosten 155 226 230 254 265
Voordelig saldo 0 2159 0 0 0
Totaal 17665 15022 13750 16126 13223




BALANS 31 DECEMBER 2023

Aktiva 2022 2023 Passiva 2022 2023
Vaste aktiva Eigen vermogen
Gebouwen 50000 50000 Overige reserves 92561 92584
50000 50000 Reservering onderhoud 0 1]
Reservering gift 0 0
Vorderingen 92561 92584
overige vorderingen 0 0
0 ] Kortlopende schulden
Overlopende passiva 0 0
Liquide middelen ] 0
Kas 152 100
Bank 8409 3118
Spaarrekening 34000 39000
Rente spaarrekening 366
42561 42584
92561 92584 92561 92584
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Jaarverslag Bijbelgesprekskring

De eerste helft van 2023 hielden we ons bij de Bijbelgesprekskringen nog bezig met het boekje
“Samen verder.”

Onderwerpen waren: De Heilige Geest, Vader en Zoon en Geest verbinden zich met ons, Vrede
met God, Wat is bekering, Wedergeboorte, God vraagt een antwoord, de Gemeente het lichaam
van Christus, de dienende Gemeente, Onze familiekring.

Opvallend was de grote opkomst. Zuster Hennie ten Caat begeleidde ons regelmatig op het orgel
bij het zingen van mooie liederen. Het was fijn om over dit soort onderwerpen met elkaar te spre-
ken. Vaak zijn er overeenkomsten en soms ziet de één het net wat anders dan de ander. Dat is
geen probleem als we maar ons vasthouden aan het Woord! Broeder Aart Radenborg begeleid-
de dat steeds goed. Vaak was er ruimte voor een grapje tussendoor.

Op 13 september 2023 startten we weer met de nieuwe serie Bijbelgesprekskringen. Ook nu was
de opkomst groot, ondanks dat het nog vakantietijd was. De opzet van de avond was dezelfde
als voorheen: eerst samen delen, een tekst met vragen bespreken (huiswerk!) en het zingen van
enkele liederen.

De nieuwe serie Bijbelgesprekskringen gaat over de brief van Jacobus. Jacobus is heel prak-
tisch. Als je in Jezus gelooft dan verandert dat geloof je van binnenuit.

Jacobus gebruikte de vorm van een brief om zijn lezers persoonlijk aan te spreken, met
“vrienden.” Er zijn meerdere mannen met de naam Jacobus in de Bijbel. Het is niet zeker welke
Jakobus deze brief geschreven heeft, vermoedelijk een broer van Jezus.

De thema’s in deze serie lessen over de brief van Jacobus zijn:
Houd vol!
Geloven = doen!

Let op je woorden!

In de bijeenkomsten vanaf september spraken we met elkaar over: Volmaakt en volkomen (27
september). Kom in actie (11 oktober), Barmhartigheid wint (pas op 8 november omdat er een

thema-avond over Wycliffe gepland stond op 25 oktober), Daden doen ertoe (22 november) en
Tem je tong (6 december).

Het was fijn en bemoedigend om met broeders en zusters over zaken te spreken die een ieder
raken om dat het zo met de praktijk te maken heetft.

Ik wil Aart Radenborg bedanken voor de enthousiaste begeleiding op deze avonden.

Kees Kortekaas




